‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal’
Psalm 121 vers 1

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem hebben ontvangen,
delen wij u mee dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve man,
onze zorgzame vader en bebe

Tromp Hakvoort

*22-11-1944 1 16-09-2025

& bijna 60 jaar.

Nellie Hakvoort-Kaptijn

Jaap en Alie

Jan en Marijke

Ed en Dita

Gerrit en Linda

Teunis en Karin

Frans en Ente

klein- en achterkleinkinderen

Urk, 16 september 2025
Kotter 2, 8322 EK Urk

Mijn man en onze vader is opgebaard in huiskamer 1 van het rouwcentrum van
‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk. Hier bent u donderdag welkom
van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:00 tot 20:30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd rouwcentrum:
- vrijdag 19 september van 19:00 tot 20:00 uur;
- na de begrafenis.

De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 20 september op begraafplaats
‘De Vormt, Vormtweg 11 te Urk.

Vooraf wordt in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland
‘Menoral’, Singel 16 te Urk, een rouwsamenkomst gehouden.
Deze wordt geleid door dhr. C. de Vries, aanvang 10:00 uur.



