‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?
Psalm 42:1

Na een korte periode van ziek zijn is door de Heere uit ons midden weggenomen
onze lieve, zorgzame (schoon)moeder, bes en kiikebes

Wilhelmina Baarssen-Kramer
‘Mientje’

in de leeftijd van 84 jaar.
Sinds 12 oktober 2004 weduwe van Sjoerd Baarssen.

Anna en Albert

Gré en Gerrit

Pieter

Willie

Ditta en Juriaan

Fokke en Alice

Jennie en Willem

Sieka in liefdevolle herinnering
Gerrit Jan en Lubbie

klein- en achterkleinkinderen

Urk, 27 augustus 2025
Correspondentieadres:

Familie Wezelman
Middelbuurt 102, 8321 ZE Urk

Zaterdag 30 augustus is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot condoleren in het
rouwcentrum van ‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk.

De begrafenis zal D.V. plaatsvinden maandag 1 september op begraafplaats ‘de Vormt,,
Vormtweg 11 te Urk.

Vooraf wordt er in de Chr. Geref. Kerk ‘De Schuilplaats’, Almerelaan 22 te Urk, een
rouwsamenkomst gehouden. Aanvang 10.00 uur, voorganger ds. H. Korving.



